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“Naar wie zouden we moeten gaan, 

Heer? U spreekt woorden die eeuwig 

leven geven.” (Johannes 6,68)
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We gaan af en toe mensen helpen die 

het moeilijk hebben en iedere keer 

worden we daar  blij van. Natuurlijk 

doen we het niet dáárvoor. We doen 

het om anderen blij te maken, om er 

voor hen te zijn in plaats van alleen 

maar aan onszelf te denken.

Dit najaar hoorden we van een jonge 

vrouw die een kind verwachtte. Ze had al 

6 andere kinderen en was erg arm. We 

spraken toen met elkaar af haar thuis op 

te zoeken en te kijken of ze wat nodig 

had. 

Ze had het inderdaad heel moeilijk. Twee 

ramen waren kapot en de winter was op 

komst.

We bakten samen met 

onze moeders taarten en 

verkochten die op straat.

Van de opbrengst konden 

we de ramen en de 

voordeur laten maken en 

hebben we een 

houtkacheltje gekocht.

Na afloop waren we echt blij. Ja, het is waar wat er in het 

Evangelie staat: wij gaven iets, maar kregen er veel meer 

voor terug: een grote vreugde.

Open je deur... 

voor de vreugde

Ze had geen kachel en niet eens een gaspitje om 

wat op te koken. Ze kon de deur van haar huis niet 

dichtdoen. Een van ons herinnerde zich ineens dat 

er bij haar thuis in de schuur nog een oude oven 

stond. Ze vroeg thuis of wij die mochten 

meenemen en haar ouders vonden het goed.

Lees wat de teens4Unity 

uit Bulgarije schrijven: 

Als je één zin uit het Evangelie beleeft, beleef je 

het hele Evangelie. Want in elk Woord van Jezus 

komt hij zelf in je wonen.

Jezus nodigt ons uit om het grote 

gebod van de naasteliefde te leven:

de andere liefhebben, vergeven, 

trouw blijven, de andere helpen, 

bidden voor je ‘vijanden’...
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Kruis aan hoe je je 
voelt bij wat je 
iedere dag doet.

OP SCHOOL...

THUIS...

SPORT EN VRIENDEN...

JE HUISWERK...

HOE GEBRUIK IK MIJN VRIJE TIJD?
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