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Het was tijdens de bijeenkomst van de 
Teens4Unity dat ik heel sterk de aanwezigheid van 
Jezus ervaren heb die me vroeg om voor Hem te 
kiezen. Ik begreep dat mijn leven anders moest 
worden: Ik moest iedereen beminnen, eerst en 
vooral mijn ouders. 
Vanaf mijn jongste kinderjaren had ik ze constant 
ruzie zien maken en daar veel onder geleden. Ik 
voelde me alleen en door iedereen verlaten. Nadat 
ze uit elkaar waren gegaan zag ik mijn vader maar 
een keer per week. Ik was hoe langer hoe 
droeviger en vaak lag ik op mijn kamer te huilen. 
Dit lijden was te groot voor mij. Toen ik de 
Teens4Unity leerde kennen, was het alsof ik God 
ontmoette die liefde is: Ik wilde Hem antwoorden 
door liefde te geven en naar iedereen de eerste 
stap te zetten. Toen ik bij pappa was interesseerde 
ik me voor zijn werk, en thuis deed ik van alles om 
moeder te helpen. Ik probeerde hen beiden lief te 
hebben door ook hun lijden op me te nemen. 
Jezus op het Kruis had het niet opgegeven: in 
Hem vond ik telkens opnieuw de kracht. 
Langzamerhand is hun verhouding anders 
geworden. Wanneer pappa mij nu komt halen, belt 
hij niet meer beneden aan maar komt hij tot de 
deur en moeder doet open, soms zelfs met een 
glimlach. 
Lucia uit Italië
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#$	5% Kruis een wolkje aan telkens als 
je “ja hebt weten te zeggen”.
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Kruis een wolkje aan telkens als 
je “ja hebt weten te zeggen”.


